
Uw zachtheid maakt me groot 
Afgelopen vrijdag was het begin de schoolvakanties voor het zuiden.  
Met het warme weer dat we hebben gehad, voelt het voor mij alsof de zomer al maanden 
geleden is begonnen. Hebben jullie dat soms ook? Iemand? Ik weet niet hoe het met jullie is, 
maar bij mij valt het op dat ik veel meer trek in ijsjes heb. IJsjes eten geeft mij echt een vakantie 
gevoel. Wat voor eten geeft jullie vakantiegevoel? (………) Stel, Je mag stemmen tussen ijsje, 
Afhaalpizza, Friet … kun je je handen even opsteken? Ik heb nog een vraagje, wie heeft vandaag 
zijn mobieltje meegenomen? Laat het me even zien? Zet ze nu maar even weg ;-). Doe maar 
weer in je tas, of in je broekzak. 
 
Ik las deze week dat er een menselijke eigenschap is die 90% van de mensheid heeft. Dat zijn 9 
op de 10 mensen. Wat kan het zijn? Goede chauffeurs? Geen rood haar? Vegetariërs? Mensen 
die Niet snurken?… hmm. Hoeveel van jullie denken te weten wat 90 % van ons kenmerkt? … 
volgens Wikipedia is 90% van de mensen …. rechtshandig. Hoeveel van jullie staken zojuist je 
rechterhand op? Hoeveel grepen daarnet met hun rechterhand naar hun mobieltje? Aan welke 
kant zit je tas? Jouw kind? Je kopje koffie? het zou me niet verbazen als velen van jullie weten 
dat de Bijbel meerdere keren 'rechterhand' noemt. Laten we onze handen weer gebruiken om te 
raden... (enne geen spieken op je mobieltje)… 

Hoeveel Bijbelverzen spreken over 'rechterhand', in het oude en nieuwe testament? Denk 
even aan een getal... Wie denkt tussen 1 en 10? Wie tussen 10 en 30? Wie van 30 tot 50? Wie 
meer dan 50? Wie meer dan 100? Het zijn er net meer dan 50. Ik ga ze vandaag niet allemaal 
noemen, maar wel een paar. Het zijn vooral verzen over Gods rechterhand, maar ook een paar 
over onze rechterhand. Psalm 16 noemt ze allebei. In v8 gaat het over onze rechterhand: 

Ik stel de Heer bestendig voor ogen; omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. 
En in het laatste vers van de psalm, v 11, betreft het Gods rechterhand: 

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, 
liefelijkheid is in uw rechterhand 

 
Voor sommige modernere vertalingen maakt het overigens niet uit over wiens rechterhand het 
gaat. Zij vertalen 'God aan mijn zijde', in plaats van met ‘God aan mijn rechterhand’. Maar ik heb 
vandaag gekozen voor de NBG in plaats van de NBV. We kijken eerst naar Gods rechterhand en 
daarna naar die van onszelf. Vervolgens onderzoeken we zowel hoe ze met elkaar verband 
houden-- maar ook wat het verschil is. 
  
Heb je ooit de Engelse uitdrukking gehoord, iemands ‘right-hand man' (rechterhand')? De ‘right-
hand man’ is "de een meest betrouwbare en belangrijke helper die bijdraagt aan de vervulling 
van een behoefte of een bepaald doel." Waar komt deze uitdrukking vandaan, weet iemand dat? 
De woordenboeken zijn het erover eens dat dit onze Heer Jezus is, zittend aan Gods rechterhand. 
Cool toch? Maar wat betekent het voor ons? Er zijn veel verzen die spreken over Jezus aan de 
rechterhand van de Vader. Bijvoorbeeld, Romeinen 8:34 

Christus Jezus is de gestorvene, ja, liever gezegd de opgewekte, die aan de 
rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. 

 
Gods rechterhand beschrijft een hemelse plaats van eer, van triomf. Maar er is meer: door Jezus 
voert God zijn plan uit. Jezus is aan het werk om voor ons te pleiten. Hij helpt ons bidden. Hij 
helpt ons de Vader te vertrouwen. God bereikt zijn doeleinden door zijn rechterhand Jezus. Jezus 
is de WEG, de waarheid en het leven -- Gods right-hand man. Jezus onthult Gods strategie, zijn 



weg, om zijn doel —(om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen)— te bereiken. Een strategie is 
belangrijk. Niet alle strategieën zijn gelijk. Wat bedoel ik? Stel dat ik een nieuw T-shirt wil. het is 
mijn enige doel op dat moment.. Omdat het niet zomaar in mijn kast zal verschijnen, heb ik een 
plan nodig. Ik ontdek dat ik nogal wat opties heb om het te krijgen. 

>> ik kan op de fiets springen en naar de winkel gaan. 
>> OF ik zou uren online kunnen kijken, vergelijken, wachten op een geweldige 

uitverkoop. 
>>OF ik zou in de verleiding kunnen komen om Zoe's kledingkast binnen te sluipen en een 

van haar leuke t-shirts te pakken. 
  
Met elk van deze opties krijg ik min of meer een nieuw shirt.  Sommige van mijn inspanningen 
kunnen ook wat bijwerkingen hebben: ze kunnen andere dingen die ik belangrijk vind, zoals 
vriendschap met Zoë, schaden. En als ik uren online bezig ben met de uitverkoop, negeer ik 
misschien dingen waar ik echt om geef. Wij zijn mensen met doelen; de hele dag door maken we 
dus keuzes om onze doelen te bereiken.  
 
Toen God Adam schiep, was hij benieuwd hoe Adam de dieren zouden noemen – dat was de 
eerste stap in de zorg voor de schepping die God de mens gaf. We hebben als mensen 
verantwoordelijkheden in relaties met onze medemensen en voor de schepping. Hoewel God het 
waarschijnlijk fijn vindt om te zien hoe we dingen voor elkaar krijgen, geeft hij evenveel om de 
MANIER waarop we onze doelen bereiken. Want onze strategieën om onze doelen te bereiken 
weerspiegelen onze waarden, onze gedachten, en wie we geloven. God handelt in 
overeenstemming met zijn waarden, en hoe Hij over ons denkt, en wat Hij voor ons voelt. Ter 
illustratie: God wil relatie met ons, en herstel brengen. Hoe heeft hij dat gedaan? Door onze 
absoluut gehoorzaamheid te eisen, of door ons uit te nodigen hem te vertrouwen?  
 
Vorige week sprak Hans over Jezus als één van ons. Hij werd Emmanuel. Zijn aanwezigheid bij 
ons, zijn lijden met ons, de manier waarop hij ons uitgenodigd heeft om ons bij Hem aan te 
sluiten, is Gods methode om zichzelf te openbaren. We reageren positief op iemand die laat zien 
dat hij ons begrijpt, van ons houdt, en in ons gelooft. Overweeg het tegenovergestelde: als een 
vreemdeling die per ongeluk het ijs uit je hand slaat tegen je zegt: 'vertrouw me! Ik zal ervoor 
zorgen dat het goed komt!' en draait zich dan om, om weg te gaan -- zou je veel vertrouwen 
hebben dat het wel goed komt? Wat als die persoon, in plaats daarvan, naast je gaat staan, en 
samen met jou naar het smeltende ijs kijkt en zegt: ‘dat is jammer. Was vast heel lekker… Welke 
smaken had je, waar haalde je die vandaan?’ Dat is heel anders. Wat is het verschil tussen de 
mensen? Een van de dingen is medeleven. Het is aanwezigheid. Jezus, onze Emmanuel, heeft ons 
laten zien dat medelevende liefde zijn drijfveer is. zowel Mattheus als Markus melden Jezus’ 
gevoelens als hij aankomt bij een grote menigte: 

Mattheüs 9:36 Toen Hij de menigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze 
bedroefd en neerslachtig waren, als schapen zonder herder. 

 
mark 6:34 Toen Jezus aan land ging, zag hij een grote menigte, en hij had medelijden 
met hen omdat ze waren als schapen zonder herder; en Hij begon hun veel dingen te 
leren. 

Als je kijkt naar de energie die Jezus dreef om de doelen van de Vader uit te voeren, dan valt het 
woord ‘compassie’ vaak op. Ik wil dit niet overslaan. Laten we ons voor de lol eens voorstellen 
dat die verzen anders waren verwoord. 



‘Toen Jezus aan land ging, zag hij een grote menigte die onhandelbaar, klagend en 
sacherijnig was. Mensen liepen doelloos rond en leken moe. Hij begon ze veel te 
leren.’ 

 
Zonder de ‘compassie’-motivatie zou je kunnen denken dat Jezus met een diepe zucht, wenste 
dat de dingen anders waren, maar gewoon doorging met het plan. 
Met de compassie-motivatie verandert alles. Gods Medeleven leidt direct naar 
verantwoordelijkheid nemen. Je neemt verantwoordelijkheid als je iets of iemand belangrijk 
vindt. Jezus leeft mee omdat hij ons— jij en ik— belangrijk vindt. Schapen hebben een herder 
nodig. Zeker weten. een goede herder die een dwarrelende kudde schapen tegenkomt, 
onderneemt direct actie. Op dezelfde manier is Jezus onder ons gekomen om ons te brengen wat 
we nodig hebben. 
 
We hebben het gehad over Gods rechterhand en hoe God zijn doelen bereikt door middel van 
strategieën die in overeenstemming zijn met zijn karakter. Hij handelt altijd met medeleven, 
want dat is wie Hij is. Ook in het Oude Testament zien we dat David, man naar Gods hart, dit 
begreep: 

Psalm 18:35 U hebt mij ook het schild van uw heil gegeven, en uw rechterhand 
ondersteunt mij; en uw zachtheid maakt me groot. 

 
Gods zachtheid maakt ons groot. Vandaag hebben we het over de sterke rechterhand. Voor de 
linkshandigen onder ons, geld links natuurlijk voor jullie. Het gaat over de verassende kracht van 
zachtheid. Ook in dit schilderij van Rembrandt, over de terugkeer van de verloren zoon, zien we 
de moederlijke, zachte en ondersteunende rechterhand van God. Dat was ook een verassing 
voor toehoorders van Jesus’ verhaal. In de close-up foto kun je die zachte rechterhand 
vergelijken met de meer mannelijke linkerhand, gericht op aanwijzingen en discipline. Beide zijn 
belangrijk en leiden tot herstel.  

 
Laten we nu naar onze eigen rechterhand gaan. Zou het kunnen betekenen dat als we God aan 
onze rechterhand hebben, dat we instemmen met zijn manier van doen? Dat we steeds meer 
openstaan voor medeleven? Denk aan de persoon die per ongeluk je ijsje wegsloeg. Heeft God 
medeleven voor dat persoon—ook als hij of zij geen verantwoordelijkheid wil nemen om je een 
nieuwe ijs te kopen? Kan je ook medeleven hebben voor dat persoon? Stel dat jij zelf die 
ongelukkige vogel bent, die de ijsje weg heeft gemept. Gods medeleven is ook voor jou, voor 
mij. We kunnen groeien in het ervaren van Gods compassie. . Dan kunnen we ook leren van die 
liefde door te geven. 

 
enkele “takeaways” om u te helpen het praktisch te maken. 
1. waar kijk je 's ochtends als eerste naar? niet zo lang geleden, toen ik iets in een uitverkoop 
volgde online, merkte ik dat ik 's ochtends als eerste naar t-shirts keek. Toen ik dat onder ogen 
zag: Wat een wake-up call! Denk eens na over hoe je je gewoonten kunt veranderen, zodat je de 
dag begint met opzien naar de Heer. 
2. Als je deze week bidt, dank God dan voor de kracht van de Heilige Geest die in zijn volk aan het 
werk is. Open jezelf opnieuw voor zijn kracht die door je heen werkt. 'Ja, ik wil met u 
samenwerken, Heer, om leven en hoop te bevorderen'. 'Ja, ik ben het eens met uw compassie: 
uw medeleven is er altijd voor mij, om het te ontvangen en om het aan anderen door te geven. 



Wilt u mij helpen om uw hoopvolle gedachten te hebben? Geeft u mij kracht om mijn 
verantwoordelijkheid op te pakken.'.  
3. Je hebt je hand altijd bij je. Die neem je ook mee op vakantie. Neem iets van de tekst vandaag 
mee. Je mag weten dat je veilig bent in Gods hand; je mag altijd jouw hand in Gods hand steken; 
God wil je graag helpen —in alles wat je onderneemt — te handelen met zijn liefde.  
  
 
extratjes 

1. Psalm 16 is eigenlijk een heel belangrijke psalm. Wist je dat Petrus tijdens de Pinksterpreek grote 
delen uit deze psalm, verzen 8-11, aanhaalde?  

a. Lees Handelingen 2:14-33 
Op die dag wilden de mensen die naar Peter luisterden meer weten over wat er aan de hand 
was. Ze zagen gewone mensen geweldige dingen doen. Waar kwam de kracht vandaan?   

b. In v. 31 legt Petrus uit dat de opgestane Heer Jezus, aan de rechterhand van de 
Vader, de Heilige Geest heeft ontvangen om vervolgens zijn leven aan ons te 
geven. 

Net als de eerste leerlingen van Jezus zijn wij gewone mensen die God graag wil bemoedigen en 
zegenen. Om even over na te denken: in Handelingen 1:8 zegt Jezus tegen de leerlingen dat ze 
kracht zullen ontvangen van de Heilige Geest om getuigen te zijn van Jezus. Wat betekent het dat 
je ‘leven spreekt’? 

c. Kijk even in Galaten 5:22, waarin Paulus schreef over de vruchten van de Geest. 
De vruchten kun je zien als zichtbare uitingen van een leven met God.  

 
2. Sta even stil bij de drie componenten van psalm 16.8.  

--Ik stel de Heer bestendig voor ogen;  
--omdat hij aan mijn rechterhand staat,  
--wankel ik niet.  
 
WANKEL NIET Laten we beginnen met de uitkomst, “wankel ik niet”. Betekent het maar ‘niet 
geschud worden’? het woord heeft een groter plaatje in zich dan je zou denken. Het is niet "ik zal 
stoïcijns zijn en doen alsof ik niet gestoord word door problemen". Het woord heeft meer een 
procesgevoel. Sommige nieuwere vertalingen geven het weer als: "Ik zal standvastig zijn in mijn 
doel, dapper". dit lijkt een meer realistische interpretatie: ik kan rouwen, teleurgesteld zijn of 
boos worden; ook deze maken deel uit van het leven -- maar naarmate ik leer op God te 
vertrouwen, zal ik standvastig zijn in mijn doel, moedig.  

Denk aan de gaven van de Geest die Hij ons geeft als UITRUSTING— Liefde vreugde vrede 
geduld vriendelijkheid goedheid zachtheid en zelfcontrole — dit zijn relevante en mooie gaven 
van God — door ons voor elkaar — in alle seizoenen en omstandigheden. Jong, oud, geblesseerd, 
druk, op vakantie, energiek, moe, in de rij bij de supermarkt, op een terrasje met een koud 
drankje in de schaduw op een zonnige dag.  
 
IK STEL DE HEER BESTENDIG VOOR OGEN We spraken over de uitkomst (wankel niet). Laten we 
het nu hebben over hoe we daar kunnen komen. Dat beschreef Hans in de preek van vorige 
week. Om op de plek te komen waar ‘ik wankel niet’, zegt David dat hij zijn kracht gebruikt ‘om 
de Heer voor zich te houden’. Ik stel de Heer bestendig voor ogen. Hans beschreef hoe hij 
ontmoedigd was en er toen voor koos om zijn kracht te gebruiken om te bidden. Hij koos ervoor 
om in de natuur te wandelen, waar hij vaak Gods aanwezigheid voelt.  



 
HIJ AAN MIJN RECHTERHAND STAAT Om te beschrijven hoe relevant het is om God in zijn leven 
te hebben, gebruikt David het beeld van zijn rechterhand: ‘omdat hij aan mijn rechterhand staat’. 
David beweert niet dat God een werktuig is dat zich voor onze doeleinden zal laten gebruiken. 
Zeker niet. Maar David heeft ervaren dat wanneer hij zich tot God wendt, God hem toerust en 
helpt. Let op: afhankelijk zijn van God betekent niet achterover leunen en niets doen. 
 
 
 
 

Zijn rechterhand, mijn rechterhand. Waarom zouden we erom geven? 3 redenen: 

Ten eerste gebruikte Jezus de hele tijd dingen in de materiële wereld om ons over het spirituele te 

leren. Water, licht, ogen, bomen, handen. Wij zijn materiële mensen. Je hand gaat de hele tijd met je 

mee. Met je sterkste hand kies je (hoeveel pizza, hoeveel ijs?). Je verzamelt informatie en schrijft deze 

op. Afspraken met vrienden plan je in je agenda 

Ten tweede zijn we niet alleen verbonden met de materiële wereld, maar we zijn ook mensen met 

doelen en motivaties, die strategieën bedenken om onze doelen te bereiken. Die vrijheid delen we met 

God, die ons naar zijn beeld heeft gemaakt. 

Ten derde betekent ‘naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zijn’ dat we uitgenodigd zijn om te delen in 

ZIJN doeleinden. 

Johannes 15:15 Ik noem jullie niet langer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet; 

maar ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik jullie alle dingen die ik van mijn Vader heb 

gehoord, heb bekendgemaakt. 




